Cursus ‘Kijken naar kunst’
Het Matteiis-evangelie als inspiratie
Verwoord Verbeeld

Kunst kan je verrassen en nieuw laten kijken naar je
leven, je omgeving, de wereld. Wellicht kan kunst
ook een nieuw licht werpen op oude vertrouwde
teksten.

Het evangelie van Matteus... het klinkt zo bekend,
bijna sleets in je oren. Kan zijn verhaal je opnieuw
raken? Kan zijn evangelie je inspireren door dieper
zicht op de hoofdpersoon en waar hij warm voor
loopt?

Zelf onbevangen kijken en lezen doet veel. Met anderen uitwisselen wat een kunstwerk oproept
en wat je in de tekst leest, werkt inspirerend. Toelichting en inbreng van buiten kan ook een
handje helpen.

In 7 bijeenkomsten kijken we naar hedendaagse kunst en lezen we sleutelpassages uit het
verhaal van Matteus. Je hoeft geen kunstkenner of bijbelgeleerde te zijn, kom zoals je bent en
laat je met andere deelnemers verrassen.

Data: telkens de eerste maandagavond van de maand: 6/10, 3/11, 1/12,5/1,2/2,2/3 en 30/3
Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie: Parochiezaal Ariénshuis, Veldmaterstraat 67, Haaksbergen

Kosten: geen

Begeleiding: Annette Zoet. Annette is 67 jaar, gepensioneerd pastoraal werker met een passie
voor Bijbel en kunst en spiritualiteit. Zij woont in Haaksbergen.

Aanmelden: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Voor meer informatie mail uw telefoonnummer naar annettezoet@gmail.com, dan belt zij terug.

Afbeelding: Anselm Kiefer, Mann im Wald, 1971, Acryl op katoenen canvas, 174 x 189 cm, Privé
collectie, San Francisco
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